
  

20.03.2026 “Het Ramadanfeest” 

نِ الرَّٰحِ  ، حْمه ِ الرَّٰ  يمِ بِسْمِ الٰلّه

الْفُرْقَّانِ  ى وَّ بَّيِٰنَّاتٍ مِنَّ الْهُده نُ هُدًى لِلنَّٰاسِ وَّ انَّ الَّٰذِي اُنْزِلَّ فِيهِ الْقُرْاه ضَّ مَّ هْرُ رَّ     ،شَّ

 

  ِ سُولُ الٰلّه قَّالَّ رَّ لَّ رَّ : صلى الله عليه وسلموَّ جُلٍ دَّخَّ غِمَّ أَّنْفُ رَّ رَّ لَّيَّٰ ، وَّ لِٰ عَّ هُ فَّلَّمْ يُصَّ جُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَّ غِمَّ أَّنْفُ رَّ
رَّ فَّ  اهُ الْكِبَّ هُ أَّبَّوَّ كَّ عِنْدَّ جُلٍ أَّدْرَّ غِمَّ أَّنْفُ رَّ رَّ رَّ لَّهُ ، وَّ لَّخَّ قَّبْلَّ أَّنْ يغُْفَّ انُ ثُمَّٰ انْسَّ ضَّ مَّ لَّيْهِ رَّ لَّمْ عَّ

نَّٰةَّ  هُ الْجَّ   يدُْخِلََّ
 

 

Geachte gelovigen! 

Vandaag zijn wij ontwaakt op een zeer bijzondere en 

waardevolle ochtend. Terwijl wij de vreugde beleven dat 

wij, na een maand van deugd, zegeningen en vergeving, het 

Ramadanfeest hebben bereikt, beleven wij tegelijkertijd 

ook onze wekelijkse feestdag: de gezegende vrijdag. Zo 

ervaren wij, als een grote gunst van Allah de Verhevene, 

twee feesten tegelijk. Alle lof komt toe aan onze Verheven 

Heer die ons, na het voltooien van de edele maand 

Ramadan – waarvan het begin barmhartigheid is, het 

midden vergeving en het einde redding van de bestraffing 

van het hellevuur – deze feestelijke ochtend heeft laten 

bereiken. Moge deze gezegende dag voor ons allen 

vreugdevol en vol zegeningen zijn. 

 

Waardevolle gelovigen! 

Kaʿb ibn Udjra (r.a.) vertelt: Op een dag zei de 

Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم tegen ons: “Kom dichter bij de 

minbar!” Wij kwamen dichterbij. Toen hij de eerste trede 

besteeg, zei hij: “Amin!” Toen hij de tweede trede besteeg, 

zei hij opnieuw: “Amin!” En toen hij de derde trede 

besteeg, zei hij weer: “Amin!” Toen hij van de preekstoel 

afdaalde, vroegen wij: “O Boodschapper van Allah! 

Vandaag hoorden wij van u dingen die wij eerder niet van 

u hebben gehoord. Wat is de reden daarvan?” Hij 

antwoordde: “De engel Djibril (vrede zij met hem) 

verscheen aan mij en zei: ‘Moge degene die de Ramadan 

bereikt maar wiens zonden niet worden vergeven 

vernederd en te schande worden!’ Daarop zei ik: Amin! 

Toen ik de tweede trede besteeg zei hij: ‘Moge degene bij 

wie jouw naam wordt genoemd maar die geen salawat 

over jou uitspreekt vernederd en te schande worden!’ 

Daarop zei ik: Amin! Toen ik de derde trede besteeg zei 

hij: ‘Moge degene wiens ouders, of één van hen, bij hem 

oud worden maar die door hen niet tevreden te stellen het 

paradijs niet verdient, vernederd en te schande worden!’ 

Daarop zei ik: Amin!” (Tirmidhi, 3545) 

 

Waardevolle moslims! 

Allah de Verhevene heeft aan deze gemeenschap twee 

grote feesten geschonken: het Ramadanfeest en het 

Offerfeest. Een feestdag is niet alleen een dag van vreugde, 

maar ook een gezegende tijd waarin onze toewijding, 

overgave en verbondenheid met onze Heer in onze harten 

worden vernieuwd. Harten die gedurende Ramadan zijn 

verfraaid met vasten, geduld, liefdadigheid en aanbidding, 

ontmoeten elkaar tijdens het feest met barmhartigheid, 

genegenheid en vreugde. 

 

Het feest is een dag om ons geloof te beschermen, Allah te 

danken voor de zegeningen die Hij ons heeft gegeven, en 

deze zegeningen te gebruiken op een manier die Hem 

behaagt. Over zulke dienaren die met geloof en overgave 

leven zegt onze Heer in de Edele Koran: “Er zijn mannen 

die noch handel noch koopwaar afleidt van het gedenken 

van Allah, het verrichten van het gebed en het geven van 

de zakaat. Zij vrezen een dag waarop de harten en ogen 

in angst zullen omkeren.” (An-Noer, 37) 

 

Beste broeders! 

Het feest betekent liefhebben omwille van Allah, gebroken 

harten herstellen en bedroefde harten verblijden. Laten wij 

ons, passend bij de etiquette van deze feestdagen, netjes en 

mooi kleden en aangename geuren gebruiken, en de 

feestvreugde beleven op een manier die past bij onze religie 

en onze tradities. Laten wij de handen van onze ouderen 

kussen en hun goede Dua’s ontvangen, en onze jongeren 

blij maken. Als wij het nog niet hebben gedaan, laten wij 

ook onze fitrah en zakaat niet vergeten. 

 

Mijn broeders! 

Na de eerste dag van het feest mogen wij ook de zes dagen 

vasten in de maand Shawwal niet verwaarlozen. Onze 

geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Wie de Ramadan vast en daarna 

zes dagen van Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar 

heeft gevast.” (Moeslim, Sawm, 204) 

Laten wij deze grote beloning niet mislopen. Laten wij het 

aanbiddingsleven dat wij tijdens Ramadan hebben 

opgebouwd ook na het feest voortzetten en onze harten 

opnieuw verrijken met de zegeningen van het Shawwal-

vasten. 

 

Ik sluit onze preek af met het volgende gebed van onze 

geliefde Profeet صلى الله عليه وسلم: “Allah, leid ons naar het rechte pad, 

verenig onze harten, breng verzoening tussen ons, leid 

ons naar de wegen van veiligheid en zegen ons met Uw 

gunsten.” (Abu Dawud, Salat, 358) 


